“Door alles wat we zagen en hoorden kregen wij een
diepe bewondering voor het werk van AAP. Zodoende kozen we
ervoor om ook aan AAP na te laten”

HEEFT AAP IN ZIJN TESTAMENT OPGENOMEN

In 1990 leerde ik mijn echtgenote Charline kennen, ik was toen nog niet zon dierenvriend als nu maar
doordat zij zo was begaan met dieren, is dat inmiddels wel veranderd! Ik geef aan meerdere dierendoelen
maar steun Stichting AAP al een hele tijd. Zo kan ik mij het programma ‘De Uitdaging’van Angela Groothuizen
in 1996 nog goed herinneren. Tijdens die uitzending is de tropische kas voor de zoogdieren bij AAP Almere
in 48 uur gebouwd. Een aantal jaar geleden kreeg ik bij AAP tijdens een speciale bijeenkomst een Gouden
Apestaart; een speldje als dank dat we al meer dan 20 jaar donateur waren. Dus dat zegt wel genoeg.

In het begin gaven we regelmatig een losse gift,
maar na verloop van tijd hebben we besloten om
AAP te steunen via een overeenkomst periodieke
schenking. Als we dan toch doneren, dan liever
met fiscaal voordeel. Daarbij heb ik genoeg om
van te leven dus waarom zou ik wachten als ik nu
ook al iets kan doen voor dieren in nood?

REDDING VAN MOJO
We besloten een aantal goede doelen in ons
testament op te nemen toen we beseften dat

wanneer we niets zouden regelen alles naar
onze broers en zussen zou gaan. We hadden AAP
ondertussen al verschillende keren bezocht en
volgden het nieuws altijd op de voet. De beelden
van de redding van chimpansee Mojo staan mij
bijvoorbeeld nog goed bij; dat arme dier dat echt
veel te zwaar was en met vereende krachten uit
zijn verblijf werd gedragen. Door alles wat we
zagen en hoorden kregen wij een diepe bewonde-
ring voor het werk van AAP. Zodoende kozen we
ervoor om ook aan AAP na te laten.



Chimpansee Mojo

AAP ALS EXECUTEUR

Tijdens een van onze bezoeken aan AAP, ik geloof

in 2014, vertelde een van de andere bezoekers dat
zij AAP als executeur hadden aangesteld. We wisten
niet dat dit een mogelijkheid was maar vonden dit
wel zo praktisch. We hadden toen nog een familielid
als executeur opgenomen maar het leek ons toch
handiger om dit bij AAP onder te brengen.

OPENING AAP SPANJE

Charline is in 2016 overleden maar we hebben
samen veel mooie momenten bij AAP meegemaakt.
Een bijzondere herinnering is het bijwonen van de
opening van AAP Spanje in 2009. Samen met een
groep donateurs en AAP-medewerkers zijn mijn
vrouw en ik in één dag op en neer gereisd naar
Villena in Spanje. De officiéle opening werd verricht
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door Dr.Jane Goodall en we kregen een rondleiding
over het toen nog veel kleinere complex. We wisten
van tevoren dat we pas laat op de avond terug
zouden zijn in Nederland en hadden daarom een
hotel in Badhoevedorp geregeld. We deden alleen
allebei geen oog dicht want we zaten vol adrenaline
na zo'n indrukwekkende dag.

Op die dag hebben we Laura, de contactpersoon
bij AAP over nalaten, voor het eerst ontmoet. Het
contact met haar en Gerard-Jan (als executeur) is
heel prettig en goed. Als ik in de buurt van Almere

ben, rij ik altijd even langs om te kijken of Laura er is

om een kop koffie te drinken en bij te praten.

Bedankt!
Harry en Charline
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